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WE KOMEN TEZAMEN

Lied Lied 477:1,3en5
Welkom
Orgelspel ‘Vom Himmel hoch da komm’ich her¢ — Johann Sebastian Bach

Aansteken van de tafelkaarsen

Stilte
We gaan staan.
Bij de kribbe Lied503:1en2

Groet
voorganger De goedheid en de vrede van God de Vader

in het Kind ons geboren, de Zoon ons gegeven, voor ons allen.
allen Amen.

Bemoediging en drempelgebed
voorganger Onze hulp komt van de HEER

allen Schepper van hemel en aarde,
voorganger die eindeloos trouw is
allen en ons nooit laat vallen.

voorganger Goede God,
wij hopen op licht voor ons hart en ons leven.
Wij hopen op licht voor onszelf en voor elkaar.
Maak ons open voor U,
zodat wij het feest kunnen vieren
van de geboorte van Jezus uw mens
en wij uit volle borst mee kunnen zingen
in het koor van uw engelen.
God, U wilt bij ons wonen.
Help ons plaats voor U te maken
en U gastvrij te ontvangen in ons leven.
allen Amen.

Lied Antifoon 467c — Psalm 98 : 1, 3 — antifoon 467¢
We gaan zitten.
Inleiding op de viering

Aansteken Kerstkaars en gedicht



Kinderlied Evangelische Liedbundel 454

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,

of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Weet je wat de Heer nu van ons verwacht?

Dat wij steeds als kaarsjes branden in de nacht.

Want het is zo donker, laat er lichtjes zijn.

Schijn jij op jouw plekje, ik rondom mij.
KYRIE ELEIS

Gebed om ontferming
Na het ‘daarom zingen wij’ zingen we ‘Kyrie eleis’ (Lied 476, laatste regel)

GLORIA
Glorialied Lied 487 :1en2

WAAR WE HET OVER HEBBEN: DE RODE DRAAD

Gebed bij de opening van het Woord
Het standbeeld
Kerstverhaal voor kinderen

Projectlied (t: Erik Idema / mel: lied 469)
Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Kerst (Maria)

Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint.
De kinderen kunnen naar de kinderdienst.
Lezing Oude Testament Jesajall:1t/m5
Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
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De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

Lied Lied 473

Lezing Nieuwe Testament Matthelis 1 : 1 t/m 6, 16 t/m 25
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van
Abraham.

Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,
Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte
Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson
verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth,
Obed verwekte Isal, Isai verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus
genoemd wordt.

Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot aan de
Babylonische ballingschap veertien generaties, en vanaf de Babylonische
ballingschap tot Christus veertien generaties.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door
de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in
opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David,
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal
zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,” wat in onze taal
betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem
had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met
haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.
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Lied Eva’slied1—9: 1, 3 en 4 (aangepast)

1. 'k Zou zo graag een ketting rijgen 3. Knoop de namen van de vrouwen
want ik wil een steunpunt krijgen. om door eeuwen vast te houden,
Ruth, Tamar, Bathseba Ria en Anneke ,

Rachab en Debora. Nel, Trees en Tineke.

4. Als een stevig koord met kralen
zijn wij deel van Gods verhalen,
Laura en Nadia,

wij, in de Gloria!

Overdenking

Lied Zangen van zoeken en zien 692-b
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lich-tend beeld dat wvan ons vlucht.

2. Echo die in ons blijft klinken, 3. Als een kind zo Kklein en kwetsbaar,
vonk van God, geef ons de durf teer maar toch vol zachte kracht

't met dit sprankje hoop te wagen wordt dan Christus steeds herboren,
tot het groeiend wordt voldragen, wat in 't donker leek verloren,

ons van binnenuit vervult. wordt weer aan het licht gebracht.

4. Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.



WE GEVEN OM ELKAAR

Gebeden
Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven voor de Kerstcollecte Kerk in Actie 2022 - een beter
leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot
deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen
onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrié,
Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een
moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen
opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen
geven.

Orgelspel tijdens de inzameling orgelspel:
‘Vom Himmel hoch da komm’ich her® — Ernst Pepping

WE TREKKEN IN EEN LANGE STOET

Slotlied Lied506:1,2en4

Wegzending

Zegen

Orgelspel Postludium ‘Daar is uit ’s werelds duistre wolken” — Jan Zwart
Voorganger ds. Dick Steenks

Lector Kees Abrahamse

Koster Leo Simpelaar

Ouderlingen Marco Molendijk, Tineke van der Leer
Diaken Ellen van Schouten

Kinderdienst Nelleke Heijboer

Organist Marcus van Driel

Trompettist Peter de Bruin

Technici

Kopieergroep

Afbeelding voorblad Voormoeders van Jezus
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